
Verslag Excursie Vogelwerkgroep 

Ken en Geniet 

Naar Groeve Oostermeent en 

Vogelboulevard Eemland 

25 mei 2023 
 

We verzamelen, zoals gewoonlijk, bij de Salamander en alle 12 aangemelde leden 

staan keurig op tijd klaar voor vertrek.  Thieu en Corry zijn er niet bij vanwege de 

uitvaart van René Louwet, lid van de Uilenwerkgroep. Het is ruim een uur rijden, 

zaterdagochtend, maar wel Pinksteren, dus gauw vertrekken.  

 

Bij de afslag Huizen zien we in de bocht al de ooievaar op zijn nest bij de Theetuin de 

Brave Hendrik. Maar wij gaan eerst naar de Groeve Oostermeent in Blaricum. De 

groeve is ontstaan door zandwinning voor de Kalkzandsteenfabriek 'Rijsbergen'. In 

1975 is de zandwinning gestopt. Grootste blikvanger is de 400 meter lange wand die 

plaatselijk 3 meter hoog is. In deze zandwand nestelen jaarlijks oeverzwaluwen. Daar 

komen we voor.  

We parkeren de auto’s en gaan door het klaphekje. Naast dit kwetsbare gebied is 

een groot terrein waar honden uitgelaten kunnen worden. Het is goed gescheiden 

door hekken en op “ons” gebied zijn honden niet toegestaan. Er zijn poelen en sloten 

gevoed door het kwelwater. En meteen staan we voor een poel vol met witte 

bloemen, waterviolier of waterdrieblad..? Een stukje verder 

zien we Katoengras. En dan horen en zien we de 

oeverzwaluwen. Heel veel, ze vliegen onrustig want er zijn 

twee Sovon-tellers aan het werk. Later vertellen deze 

mannen dat er twee jaar geleden nog ruim 200 nesten waren 

en nu tellen zij er 91. De vossen en kraaien graven de 

nesten uit. Ook een ijsvogelnest is vernield. Ze denken 

erover de nesten met buizen te verstevigen. Maar intussen 

genieten wij van de vele oeverzwaluwen. Om ze op de foto te krijgen is een hele klus 



omdat ze zo vreselijk snel zijn. We zien een roodborsttapuit en paartjes tapuiten. Ze 

zitten heel goed zichtbaar op de heideplanten. Er huppelt een haas rond. En we zien 

en horen graspieper,  boompieper en holenduiven. De torenvalk jaagt op een muis 

en smikkelt die lekker op. Een goed begin van onze dag. 

We pakken de auto’s en rijden een kilometer verder naar de Theetuin, daar parkeren 

we.  Meteen bij het uitstappen gaat Leo aan de slag om alles op waarneming te 

zetten. De huismussen  kwetteren er lustig op los en we zien een huiszwaluw, putter, 

blauwe reiger, witte kwikstaart en groenling.  

Als we het pad oplopen de polder in tussen de 

schapen zien we in de verte de bruine kiekendief. 

En we horen én zien de kleine karekiet en rietgors. 

We zien een fuut met twee jongen zwemmen. Ze 

ziet ons en húp allebei de jongen gaan op de rug, 

veilig tussen de vleugels. Prachtig! 

 

We zien en horen grutto’s en kievieten. Ook een enkele tureluur. De grutto’s en 

kievieten zijn heftig in de lucht hun territorium aan het verdedigen. Ze maken een 

enorme herrie. Het is een fantastisch gezicht. De tureluur zit op een paal en laat de 

alarmroep horen. De twee jongen kruipen weg tussen het gras. 

We klimmen verschillende hekken over en lopen naar de kijkhut die 500 meter verder 

staat. Onderweg zien we de blauwborst. En een paartje knobbelzwanen met vijf 

jongen. De fotografen hebben het goed vandaag. De scholekster wordt gezien en 

een kokmeeuw en oeverloper en natuurlijk horen we ook hier Cetti’s zanger. We zien 

een lepelaar en de kleine mantelmeeuw. 

Aangekomen bij de hut valt het een beetje tegen. Geen zeearend te bekennen! Ook 

het nest is niet goed zichtbaar en we zien geen enkele beweging. Dat is jammer. Wel 



zien we in de verte honderden knobbelzwanen. We lopen terug en worden onderweg 

getrakteerd op een show van de grutto’s. Ze vliegen tot vlak boven onze hoofden. 

Wat een schouwspel in het zonlicht, echt fantastisch.  

We lopen nog een stukje op de “Vogelboulevard” waar een grutto heel fotogeniek op 

een paal staat en slaan dan af het fietspad op. Dat loopt wel wat lichter dan op de 

dijken met graspollen en schapenpoep.  

Bij de theetuin is het druk maar Roland, Arno en Josine hebben al gezorgd voor twee 

grote tafels. De zon schijnt lekker en iedereen bestelt z’n koffie of drankje en de 

meesten lekkere appeltaart. We mogen niet lunchen van Leo maar een tosti kan nog 

nét…;-) 

 

Een beetje later dan gewoonlijk komen we weer in Dongen. We hebben een 

prachtige dag gehad, veel gezien (45 soorten) en vooral het erg leuk en gezellig 

gehad samen. Volgende keer, 1 juli gaan we naar de Peel. Hopelijk zien we elkaar 

dan weer.  

Hartelijke groeten, 

Lidwine en Annemiek. 

 


